
Bootreis 5  t/m 10 mei 2024 

Onze jaarlijkse bootreis met de Prins Willem Alexander kon op 5 mei weer beginnen. 50 gasten en 35 

vrijwilligers gingen aan boord. Vanuit Lemmer gingen we de volgende dag naar Texel. Over het 

IJsselmeer en door de sluizen kwamen we aan in Oudeschild. Aldaar stond er een bus en een rolstoel 

taxi klaar om een rondrit op Texel te maken. Gedurende 2 uur lang vertelde de buschauffeur over het 

leven op Texel. Ook was er een deel van de mensen die een rondwandeling maakten door 

Oudeschild. De keuze lag aan de vakantie gast zelf wat hij of zij graag wou. 

Op 7 mei gingen we vanuit Texel naar Enkhuizen. Enkhuizen is ook een mooie stad om te bekijken en 

het terras komt er dan ook als een ontspannen afsluiting erbij.  

 

 

 

 

 

In de avond was er ook altijd nog 

ontspanning, zoals een muziek 

avond met het Texels visserskoor 

of bingo. 

 

Na Enkhuizen gingen we de volgende dag naar Zaandam. Al varend langs Amsterdam en door de 

sluizen was dit ook een mooie vaartocht. 

Zaandam is ook in opmars om een 

toeristische trekpleister te worden, en 

daar mochten wij al van genieten. Het 

Inntel hotel is prachtig mooi en zie je al 

uit de verte, maar ook het Czsaar 

Peterhuisje is een bezienswaardigheid.  

In de avond was er een bonte avond. 

Gasten en vrijwilligers mochten 

vrijblijvend een optreden verzorgen. Het 

was heel divers, van gedicht, een 

anekdote, tot de monniken en Andre van 

Duin. Wat hadden we een plezier met 

zijn allen. 

 

 



 

Toch moesten de spieren ook in 

beweging blijven, dus de ochtend 

gymnastiek die al enkele jaren door 

Klarie en Hinke wordt verzorgd 

kwam ook weer aan de orde. Alle 

spieren van benen tot de nek en 

van links naar rechts werden 

doorgenomen en geactiveerd. 

 

 

 

 

 

Met Hemelvaartsdag, 9 mei, gingen we al varend naar Hasselt. Hasselt is ook een oude stad en fijn 

om te bekijken. Sommige gingen de oude kerk bekijken en er waren ook Kalkovens die de moeite 

waard waren.  

En toen kwam de reis al weer aan zijn einde. 

Op vrijdag 10 mei gingen we terug naar 

Friesland en kwamen we in Stavoren aan. We 

gingen met een ontspannen gevoel naar huis.  

Door de fijne gasten en de inzet van de 

vrijwilligers hebben we weer een hele fijne 

week gehad. Wij willen iedereen bedanken om 

deze reis zo mogelijk te maken.  

Onze dank namens het bestuur van 

Buurt’soarch’op paad. 

Tiertje, Klarie, Botsy en Hinke 

 

 


